
Zaterdagmiddag 21 mei 2022 heeft het Lemster Mannenkoor een tweetal inloopconcerten 

gegeven in de Tsjerke oan it Dok in Lemmer. 

 

Het optreden bestond  twee  optredens van 15.00 tot 15.30 uur en van 16.00 tot 16.30 

uur. 

Het was na de lange COVID periode het eerste optreden  waarmee het koor zich weer in 

het openbaar aan de Lemster gemeenschap kon laten horen. 

Zoals gewoonlijk stond het koor onder leiding van dirigent Feike van Tuinen en de muzikale 

begeleiding was in handen van Dirk Norbruis. 

 

 

Het voor deze goodwill-concerten gekozen repertoire was een mix van geestelijk-klassiek 

en seculiere  (Friestalige)  zangnummers. Zeker in het kader van de gebeurtenissen in 

Oekraïne mocht daarbij het bekende nummer “Dona Nobis Pacem” (“Geef ons Vrede”) 

natuurlijk niet ontbreken. 



 

De volgende nummers werden ten gehore gebracht: 

-  Jezus zal heersen waar de zon 

- Heer in de hemel 

- Alles wat adem heeft 

- Santo, santo 

- Spirit of the living God 

- Dona nobis Pacem 

- Die launige Forelle 

- The Day you sang this Song 

- Trije Heine Lieten 

- Myn Berber is fier oer it wetter 

- By it opgean fan de sinne 

- Conquest of Paradise 

 

 
Bij dit laatste nummer werden zangliefhebbers uit het publiek gevraagd om tussen 

de koorleden staande mee te zingen. Hopelijk houdt het LMK er enkele nieuwe leden 

aan over! 



 


