
Zingen in Talmahiem 

Ook in Talmahiem in Balk werd door een delegatie van het Lemster Mannenkoor op 

 2e kerstdag 26-12-2024 gezongen. 

Om kwart voor tien kwamen de koorleden ter plaatse en werden ze verwelkomd door de 

dames van Talmahiem met koffie, krentenbrood en kerstkransjes. 

We hebben daar als amateurs naar behoren gezongen, maar wat het belangrijkste is: de 

mensen daar vonden het prachtig!! 

Om 20 voor 11 naar de huiskamers gegaan, groep gesplitst en daar nog enkele liederen 

gezongen. 

Na afloop nog even na gesproken en o.a. de suggestie gedaan voor een begeleidend 

muziekinstrument. De echtgenote van één der koorleden heeft een trekzak en haar zal 

gevraagd worden of ze genegen is om bij dat prachtig stel koorleden de begeleiding te doen 

om zo het gebeuren volgend jaar naar een nóg hoger peil te tillen??? 

 

 

 


