
Bevrijdingsconcert  Trinitas Heerenveen 10 mei 2025 

Zaterdagavond 10 mei  2025 organiseerden het koor “Jan de Roassjongers” uit Oude- en Nijehorne en het 
Lemster Mannenkoor een gezamenlijk bevrijdingsconcert in gebouw “Trinitas” in Heerenveen.   

 

 

Om half acht werden de ruim 300 bezoekers hartelijk welkom geheten door koorlid Joop van de Bent  van 
de “Jan de Roassjongers” en hij wenste iedereen een heel fijne avond. 

 

 

Hierna opende het Lemster Mannenkoor de avond met het lied “Dona Nobis Pacem” (Geef ons Vrede), 
gevolgd door “Jou ús in Dream”,  Peace like a River”, “Whispering Hope”, Santo,santo” en nog een aantal 

Negro Spirituals. 



 

 

Vervolgens nam dirigente Sitta Bosman van  “Jan de Roassjongers”  het dirigeerstokje over en bracht haar 
koor liederen als “Terra Frisia” , “I will carry you”, “Be Thou my Vision” en “Von guten Mächten” en nog een 

drietal andere liederen ten gehore. 

Na de pauze werden de aanwezigen verrast met het feit dat “Jan de Roassjongers” in Schotse kilts de zaal 
binnen kwamen. Al zingend openden zij zo hun tweede optreden, geheel bestaande uit   Keltische Songs. 

Tenslotte volgde een tweede optreden van  de Lemsters met Friese en (inter)nationale evergreens. 

 

Na gezamenlijk het “We’ll meet again” gezongen te hebben, werd de avond afgesloten met het “Frysk 
Folksliet” en het “Wilhelmus”.  

 

 



 

            

 

Rond half elf kwam er een eind aan het concert. De voorzitter bedankte een ieder voor  haar of zijn komst 
en wenste hen wel thuis. Een dankbaar publiek beloonde beide koren met een daverend applaus. 

Rest nog te vermelden dat “Jan de Roassjongers” muzikaal geleid en begeleid werd door dirigente Sitta 
Bosman op piano. Verder ondersteund door accordeonist Evert de Jong, Joop van de Bent gitaar, fluitiste 

Ilse van Batenburg en op cornet en trom door Trienke Brouwer. 

Het “Lemster Mannenkoor” stond onder leiding van Feike van Tuinen en werd muzikaal begeleid door  
Dirk Norbruis op orgels. 
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